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Wij roemen onze God dat we weer voorbereidingen hebben mogen 

treffen voor een nieuw verenigingsjaar 2023/2024. En we zijn  

bijzonder dankbaar, dat we onze leden weer een programma kunnen 

aanbieden met de invulling van de avonden. 

Met enerzijds nog steeds de onzekerheid en de onderbrekingen van 

de coronaperiode vers in het geheugen, zijn we aan de andere kant 

heel blij en dankbaar, dat we aan het zo lang zo vertrouwde patroon 

van het verenigingsleven weer en nog steeds invulling mogen geven. 

Het programma is zo goed als compleet; een paar  kleine details 

staan nog open; daar wordt nog aan gewerkt.  Bij elke datum die we 

geprikt hebben en bij elke activiteit bedenken we: zo onze God het 

geeft.  

We zien uit naar jullie reacties: hopelijk worden jullie nu al 

nieuwsgierig naar wat er zoal op het programma staat en kijken jullie 

met ons uit naar nieuwe  leerzame en gezellige  wintermaanden. 

Kernactiviteit zal ook deze winter de bijbelstudie zijn. Het thema is 

“Maranatha”:  11 bijbelstudies uit Openbaringen, voorbereid en 

toegelicht door ds.M.K. de Wilde; en aangereikt door 

VrouwtotVrouw/HervormdeVrouwenbond. 

Ter illustratie alvast deze opmerking: Openbaringen is een boek dat 

gaat over de tijd van toen, over de tijd waarin wij nu leven, en over 

de toekomst. Rode lijn is onmiskenbaar: het Lam regeert! 

Daarnaast hebben we een keur aan informerende, ontspannende en 

gezellige onderwerpen. Ons doel en onze wens is, dat wij en onze 

leden worden toegerust in het leven van elke dag met onze Hemelse 

Vader en met onze Zaligmaker; waarbij de onderlinge band als 

vrouwen van de christelijke gemeente en zusters in het geloof 

gestimuleerd en versterkt zal worden. 

Een hartelijke groet en iedereen een goede zomerperiode toegewenst 

door 

                                      

                 Ada, Atie, Hetty, Margreet, Yvonne, Jantien  



               

 

 

2023 

 

13 september   We beginnen het seizoen met gezamenlijk eten. 

  Na het eten de inleiding van de bijbelstudies  

  “Leven in de eindtijd”. 

27 september  Meditatie n.a.v. bijbelst. nr. 1, “Wees niet bang”, 

    Openb. 9-20  

    en samen zingen met Pieter en Mieke Kuiper. 

28 september  Bondsdag 

11 oktober  Avond met bijbelstudie nr. 2:  

    “Jezus staat buiten”, Openb. 3:14:22  

25 oktober  Meditatie n.a.v. bijbelst. nr. 3, “De troon, 

  het boek en het Lam”, Openb. 4 - 5 

  en een spel onder leiding van Gijsje de Greef. 

1 november  Dankdag 

8 november  Avond met bijbelst. nr. 4: 

  “Vier ruiters “, Openb. 6 

22 november   Deze avond is ds. M.C. Stehouwer onze   

  gastspreker. 

  Het onderwerp is nog niet bekend; heb jij een 

 thema waarover je meer zou willen weten? of (nu 

 al) vragen hebt naar aanleiding van de studie uit 

 Openbaringen? Of op een ander terrein? Laat het 

 ons weten en we leggen het aan de predikant 

 voor. 

6 december  Meditatie n.a.v. bijbelst. nr. 5, “strijd en vrede”, 

  Openb. 7, en creatief onder leiding van Ans van 

 Voorst en Evelien de Koning 

20 december  Kerstavond 

          



   

 

              

              

  

 

2024 

 

10 januari  Meditatie n.a.v. bijbelstudie nr. 6: 

  “Hoopvol en moedig getuigen , Openb. 11  

  Daarna hebben we een ontspannen avond met de 

 bekende sjoel- competitie. 

24 januari  Avond met bijbelstudie nr. 7: 

  “Overwonnen vijand “, Openb. 12 

7 februari  Deze avond hebben we dokter van Balen als 

 gastspreker.  

  Het onderwerp van deze avond is Lucas, 

  de schrijver van de bijbelboeken Lucas en 

 Handelingen. 

21 februari  Avond met bijbelstudie nr. 8: 

  “Twee beesten”, Openb. 13 

6 maart  Jaarvergadering met meditatie n.a.v. 

 bijbelstudie nr. 9: “Gods nieuwe wereld”,  

  Openb. 21 : 1-8 

20 maart  Paasviering in Huis in de Wei, aanvang 19.30 uur. 

10 april  Avond met bijbelstudie nr. 10:  

  “God woont bij de mensen”, Openb. 21 : 1-8 

10 mei  Slotmiddag/avond  

  

 

 

De avonden worden in de regel in de grote benedenzaal gehouden.  

We beginnen om 19.45 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. 

Voor al onze voornemens geldt : “Deo Volente” 

 

 



               

 

 

 

MARANATHA 

Bijbelstudies over Openbaringen 

 

De bijbelstudies op de komende verenigingsavonden zijn genomen uit 

het laatste bijbelboek  De Openbaring van Johannes. 

Ds.M.K. de Wilde heeft voor de verenigingen 11 studies uitgelicht; 

onder de leiding en met de hulp van de Heilige Geest hopen we hier 

veel van te leren; we bidden dat het verdiepen in deze stof ons de 

komende winter veel leerzame avonden zal brengen en ons 

geloofsleven erdoor opgebouwd en versterkt wordt. 

Ds. de Wilde geeft ons al mee: “Twee dingen kwamen vooral naar me 

toe. Enerzijds de radicale oproep om te geloven en daarin te 

volharden, wat dat ook kost en wat daar ook tegenin komt. 

Anderzijds de troost dat de Heere Jezus op de troon zit en dat Hij 

doorgaat met Zijn werk, wat er ook gebeurt. Wat me steeds weer 

raakt, is hoe de Heere Jezus in Openbaring getekend wordt: als de 

Leeuw van Juda (groot en sterk) en als het Lam dat staat als geslacht 

(zwak en nederig).”   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

  

 

 

 

 

Openbaring, een boek dat gaat over de tijd van toen, 

                            de tijd waarin wij leven, 

                            de toekomst van de mensen. 

 

En het mogen weten: Het Lam regeert !! 
  
 

De volgende onderwerpen behandelen we in de bijbelstudie: 

 

Bijbelstudie nr. 1: “Wees niet bang” 

Bijbelstudie nr. 2: “Jezus staat buiten”, Openbaring 3:14:22 

Bijbelstudie nr. 3: “De troon, het boek en het Lam”, Openbaring 4-5 

Bijbelstudie nr. 4: “Vier ruiters ”, Openbaring 6 

Bijbelstudie nr. 5: “Strijd en vrede ”, Openbaring 7 

Bijbelstudie nr. 6: “Hoopvol en moedig getuigen”, Openbaring 11 

Bijbelstudie nr. 7: “Overwonnen vijand”, Openbaring 12 

Bijbelstudie nr. 8: “Twee beesten ”, Openbaring 13 

Bijbelstudie nr. 9: “Gods nieuwe wereld”, Openbaring 21 : 1-8 

Bijbelstudie nr. 10: “God woont bij de mensen”, Openbaring 21 : 1-8 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 

 

 

    

 

Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die  

   de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft. Hand. 1 : 7 

 

‘Morgen’ is in het leven van een mens een groot en een belangrijk 

iets. 

‘Morgen’ mag soms gebruikt- of misbruikt worden als een vlucht voor 

de taak en de verantwoordelijkheid, die eigenlijk vandaag had 

moeten worden aanvaard en volbracht .  

Het ‘morgen’ bergt ook een wonderrijke troost.  

‘Morgen’ mogen we overdoen wat we vandaag verknoeid hebben. 

Het is een rijk bezit, als een mens nog ‘morgen’ in het leven heeft. 

‘Morgen’ is de moeder van de hoop. 

‘Morgen’- wat verwacht de wereld en de mens veel van ‘morgen’. 

Morgen komt het!   

Morgen wordt alles anders !  

Morgen komt het goed ! 

De christen heeft zeker ook een ‘vandaag’.   

Zij durft het heden aan. 

Zij vlucht niet in ‘morgen’ voor het heden.  

Zij ziet het ‘heden’ onder ogen.  

Zij durft in het ‘nu’ te leven.  

Het christendom is ook de godsdienst van ‘morgen’. 

Het beste en rijkste van de christen komt ‘MORGEN’! 

‘Morgen’, dat is voor ons christen een rijk uitzicht, want eens rijzen 

de torens van het nieuwe Jeruzalem. 

Hier en heden was misschien een “worsteling, kruis, pijn”,  

maar daar en ‘MORGEN’ zal “het eeuwig vrede zijn!”. 

 



   

 

 

 

 

 

Jezus vat ‘morgen’ samen in twee woorden ”tijden en gelegenheden”. 

Jezus zegt van de tijden en gelegenheden dat ze vastliggen. 

De Vader heeft daar de beschikking over, God heeft dat alles in Zijn 

hand, Hij heeft dat in Zijn raad bepaald en uitgestippeld.  

En God houdt de uitvoering en uitwerking ervan in Zijn hand. 

Het grote en het kleine leven van ieder mens.  

Er valt geen musje van het dak, geen haar van ons hoofd zonder Zijn 

wil. 

 

En daarom mogen we ons gerust overgeven aan ‘morgen’.  

Laten we iedere morgen maar rustig in onze levenstrein plaats 

nemen, want we leven in het ‘morgen’ van God. 

  

 

 We zijn in Zijn liefdevolle hand alle dagen van ons leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Avonden voorbereiden. 

 

Verschillende leden wordt gevraagd om de bijbelstudie thuis voor te 

bereiden.  

Op de verenigingsavond lezen zij de inleiding voor die in het 

Bijbelstudie magazine staat.  

Zij bereiden thuis de vragen voor; alleen of met z’n tweeën.  

We horen van verschillende leden dat dit heel leerzaam en verrijkend 

is voor het eigen geloofsleven.  

Door de uitleg van het bijbelgedeelte en de bijbehorende vragen te 

bespreken met elkaar ervaar je dat de Heere nabij is. 

Door zo samen bezig te zijn in Gods Woord wordt ook de onderlinge 

band versterkt. 

We gaan aan het begin van het seizoen weer leden benaderen om 

mee te werken. Als je dit gelezen hebt en denkt: dat zou ik ook wel 

willen doen, of je wilt eerst nog wat info, neem dan contact op met 

Jantien. 

Helpende handen gevraagd ! 

Voordat we kunnen starten met de avond moet er nog wel wat werk 

verzet worden. 

Zoals: tafels en stoelen klaarzetten , bijbels en liedbundels op de 

tafels , bloemetjes in de vaasje enz.  

Wie zou ons daarbij willen helpen? 

In overleg doen we dat  ‘s middags tussen 14.00 uur en 15.00 uur  of    

’s avonds om 19.00 uur. 

Zo af en toe komt er een schrift langs op de avonden waar jij je naam 

in kunt vullen bij de datum die jou het beste uitkomt, aanbevolen! 

 



   

 

  

 

Koffie en thee schenken. 

Hoe gezellig is het om met elkaar te beginnen met een kopje koffie of 

thee. Zou jij daarbij willen helpen? 

Je mag geheel vrijblijvend ook iets mee nemen voor bij de koffie, niet 

verplicht hoor. 

Als je daarmee wilt helpen dan graag doorgeven aan het bestuur of in 

het koffieschrift zetten. 

Hier vragen we 2 vrijwilligers voor die dan om 19.25 uur aanwezig 

zijn. 

 

 

Website – Mailtjes - Kerkapp 

In dit boekje staat veel informatie over de vereniging. 

Regelmatig sturen wij een mailbericht met informatie over een 

bepaalde avond. Houd daarom je mail in de gaten.  

Als je (email) adres verandert geef dit dan door aan het bestuur. 

Ook staat er informatie op de website van de kerk. 

www.hervormdscherpenzeel.nl 

We zijn te vinden onder het kopje “verenigingen”.  

Daar staan al onze activiteiten en verenigingsavonden op vermeld.  

 

De vereniging is ook actief op de kerkapp via telefoon of tablet. 

Als je in de kerkapp het logo van Tot Dienst Bereid activeert 

dan zal je daar regelmatig foto’s en informatie vinden.   

 

 

 

 

http://www.hervormdscherpenzeel.nl/


 

 

Contributie 

 

De contributie blijft ongewijzigd op € 25, - staan.  

Van die € 25, - gaat er € 17,50 naar de Herv. Vrouwenbond. 

Van de € 7,50 die overblijft, betalen wij de bloemen die iedere 

verenigingsavond op de tafels staan; de bankkosten; de kaarten die 

we versturen en de attentie die Corrie vd Hoef meeneemt bij haar 

bezoekjes. 

Maken jullie het bedrag over aan het begin van het jaar, want 

ook wij moeten het in januari 2024 over maken naar de bond. 

Rekeningnummer NL75RABO 0382 453 506 t.n.v. 

vrouwenvereniging “Tot dienst bereid”, o.v.v. contributie 2024. 

 

Opzeggen lidmaatschap 

Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 december te 

gebeuren; bij opzeggen na 01.12 is wel contributie voor het 

komende jaar verschuldigd. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



   

 

 

 

 
Wie ondersteunen wij? 
 
Ouderen in Moldavië. 

Armste land van Europa, Moldavië is een ex-Sovjetrepubliek en ligt 

tussen Roemenië en de Oekraïne. Het gevolg van politieke 
instabiliteit, en corruptie, is een land dat erg verarmd is, een 
bevolking die leeft onder de armoedegrens. Ook de oorlog in 
Oekraïne maakt de situatie erger. 

SOM (Stichting Ouderenzorg Moldavië) ondersteunt hulpbehoevende 
ouderen in Moldavië met als doel hun kwaliteit van leven te 

verbeteren. Zo hebben ze vaak geen toegang tot drinkwater, 
medische zorg en veel ouderen leven in eenzaamheid. 

Het uitgangspunt en motivatie van de Stichting Ouderenzorg Moldavië 
zijn: 

 SOM streeft ernaar dat ouderen waardig oud kunnen worden. 

 SOM gelooft in de verbondenheid van mensen, collectieve 
verantwoordelijkheid en wederzijdse steun. 

 SOM stimuleert hierbij de actieve deelnamen van lokale burgers 

en overheid in Moldavië en respecteert de plaatselijke 
gebruiken, culturen en religies. 

Op iedere verenigingsavond gaat er een bus rond voor  
Stichting Ouderenzorg Moldavië (SOM).  

Met elkaar gaan we ervoor zorgen dat we iedere maand € 25, - 
opbrengen voor hen die het zoveel minder hebben dan wij. 
Zo steunen we rechtstreeks het ouderenzorgproject  
Sunrise in Moldavië.  
 
Voor meer informatie: www.ouderenzorgmoldavie.nl 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Hervormde Vrouwenbond 

 

Als plaatselijke vereniging zijn we aangesloten bij de landelijke 

Hervormde Vrouwenbond. Sinds kort heeft deze bond een nieuwe 

naam “Vrouw tot Vrouw”.  De bond geeft het tweemaandelijkse blad 

“VrouwtotVrouw-magazine uit; alle leden van de plaatselijke 

verenigingen zijn op dit magazine geabonneerd. 

Verder reikt de bond ook het speciale nummer “VrouwtotVrouw-

bijbelstudies” uit, dat 1x per jaar aan de leden wordt toegestuurd. 

Aan de hand van deze bijbelstudies hopen we in de komende 

wintermaanden onze kennis van de bijbelse stof en ons leven als 

christenvrouwen in de gemeente en in onze dagelijkse ruimte te 

verdiepen en te verbreden. 

In het 2-maandelijkse magazine wordt een keur aan interessante en 

actuele onderwerpen voor het voetlicht gehaald. Ook interviews, 

columns, boekbesprekingen, recepten, enzovoort, leerzaam, 

informatief, steeds weer de moeite waard. 

Het bondsbestuur organiseert 1x per jaar de landelijke bondsdag; ook 

zijn er regionale themaochtenden/dagen. Deze worden in het 

magazine aangekondigd. 

Het hoofdbestuur heeft een grote verantwoordelijkheid in het 

begeleiden en toerusten van de plaatselijke verenigingen.  

Het werk dat hiervoor, vooral achter de schermen, verricht wordt, 

verdient onze bewondering. En onze gebeden!  

Wijsheid, inzicht, afhankelijkheid zijn eigenschappen die onze 

Hemelse Vader graag geeft als die mogen strekken tot de eer van 

Zijn Naam en tot verdieping van ons geloof. 

 

Voor meer informatie: www.vrouwtotvrouw.nl  

  

 

     

http://www.vrouwtot/


   

 

    

 

 

13 September 2023         

Start van het seizoen 

 

 

Zoals inmiddels heel vertrouwd, starten we ons nieuwe 

verenigingsseizoen met een rustige onderlinge ontmoeting en 

“bijpraatsessie” in Philaletes.  

De inleiding op de Bijbelstudies van de komende winter,  

plus een versterking van de inwendige mens met een  

broodmaaltijd staan op het programma. 

 

De tijden horen jullie nog van ons. 

Nu al spreken we de wens uit,  

 dat iedereen hierbij kan aanschuiven. 

 

27 September 2023 

Muzikale verrassingsavond 

 

Deze avond wordt verzorgd door Pieter en Mieke Kuiper. 

Pieter op de piano en Mieke speelt panfluit. 

De avond is gevuld met samen zingen en muzikale intermezzo’s. 

Dit alles rondom het thema ‘De stof uit Openbaringen’ na aanleiding 

van de bijbelstudies van dit seizoen over Openbaringen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

28 September 2023 

Vrouw-tot-Vrouw dag 

De Bondsdag heeft een nieuwe naam gekregen: Vrouw-tot-Vrouw 

dag. 

Het thema is dit jaar: Maranatha!  

In de onzekere tijd waarin we leven een bemoedigend onderwerp! 

Sprekers zijn ds. M.A. Kuijt uit Wijk en ds. M.M. van Campen uit 

Goes. 

Deze dag zal gehouden worden D.V. donderdag 28 september in:  

De Basiliek, Wiltonstraat 56 Veenendaal. 

Graag vooraf opgeven bij Hetty Heger, zodat we gezamenlijk kunnen 

gaan, per fiets of auto. 

 

 

22 November 2023 

ds. M.C. Stehouwer 

We zijn blij, dat we onze predikant ds. M.C. Stehouwer bereid 

gevonden hebben om deze verenigingsavond onze gastspreker te 

zijn.  

Nog niet zo lang aan onze gemeente verbonden, vullen we de avond 

met  kennismaking over en weer.  

Maar vooral hopen we te luisteren naar een onderwerp vanuit de 

bijbel, gerelateerd aan onze Bijbelstudies uit Openbaring; of een 

andere invalshoek.  

Heb je een bepaald onderwerp waarover je wel ‘ns een nadere uitleg 

zou willen horen?   

Of zijn er vragen gerezen naar aanleiding van de bestudering 

van/gesprekken over Openbaring?  

We mogen die aan ds. Stehouwer voorleggen, en we hopen daar dan 

“wijzer” van te worden. 

Het zal mooi zijn als er vanuit de leden wordt gereageerd.  

Schroom niet.  Meer kennis stimuleert ons geloof. 

 



   

 

    

 

 

6 December 2023 

Creatief  
 

We zijn blij dat Ans van Voorst en Evelien de Koning deze avond voor 

ons willen verzorgen .  

Inmiddels weten we hoeveel werk daarvoor verzet moet worden en 

zijn hen daarom oprecht dankbaar voor dit vrijwilligers werk.  

Gezien de datum in december wordt dat iets voor kerst! 

We hopen op veel enthousiaste leden, al dan niet met “groene 

vingers”. 

Je hoort nog wat we zelf mee moeten nemen en wat de onkosten 

zijn, en wanneer jij je op kunt geven bij Hetty Heger. 

 

 

10 Januari 2024  

Sjoelen 

 

In het nieuwe jaar gaan we de traditie van ‘sjoelcompetitie’ weer  

voortzetten.  

Na de meditatie  maken we de armspieren los en strijden we om de 

zozeer begeerde wisselbeker!  

Ondertussen hebben we alle gelegenheid voor persoonlijke 

ontmoeting en bijpraten. 

 

 

 

 



 

 

 

 

7 Februari 2024 

Dokter Lucas 

 

Dat is het onderwerp wat de heer E. van Balen met ons wil gaan 

uitdiepen.  

Als gepensioneerd huisarts heeft hij zich verdiept in de schrijver 

Lucas, die de bijbelboeken Lucas en Handelingen heeft geschreven.  

Naast schrijver was Lucas ook arts. 

Aan de hand van een powerpoint presentatie neemt hij ons mee op 

reis 

 

 

 

 

20 Maart 2024         

Paasviering 

 

In het kerkelijke jaar is de viering van Paasfeest een 

hoogtepunt, waaraan we ook in verenigingsverband aandacht 

hopen te besteden. 

 

De Paasviering in het Huis in de Wei, het is een traditie die er dit 

seizoen ook weer bij hoort. 

Samen met de bewoners willen we stil staan bij het lijden, sterven  

en opstanding van onze Heiland.  

Samen zingen en luisteren naar Gods woorden, dat geeft 

verbondenheid in Christus. 

 

We beginnen de avond om 19.30 uur, dit i.v.m. de bewoners  

van het Huis in de Wei, de avond is rond 21.00 uur afgelopen. 

 

 

 



   

 

 

 

De lof, de heerlijkheid, de kracht, worde voor eeuwig toegebracht  

De Here God Almachtig! 

Het koningschap heeft Hij aanvaard, over de hemel en de aard, 

Rechtvaardig en waarachtig. 

Halleluja!  Laat ons blijde  ’t loflied wijden 

Aan de Here,  juichen onze God ter ere! 

 

Nu kan de bruiloft van het Lam, waar heel de schepping naar 
verlangt, 

De goede tijd, beginnen. 

Zijn bruid maakt zich voor Hem gereed: zij mag zich tooien met een 
kleed 

van smetteloos fijn linnen. 

Halleluja!  Heilige daden   zijn als draden 

Saamgeweven,  tot een feestkleed haar gegeven. 

 

Welzalig wie genodigd zijn, tot deze bruiloft, dit festijn, 

Wie reine kleren dragen. 

Hun loflied, dat het Lam begroet, klinkt als het daavren van de vloed 

als zware donderslagen. 

Halleluja!  De Gerechte   zal Zijn knechten   

 niet beschamen:  Wat God spreekt is amen.  Amen.     

                       Weerklank 98   ( bij Openbaring 19:6-10 ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


