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Die vraag komt elk jaar terug. Uw en jouw bijdrage is belangrijk omdat het een vaste
basis is voor het werk in de kerk en daaromheen zoals het werk van de organisten, de
predikanten, de kosters, de jeugdleiders, de mentoren van de catechisaties, de Oost-
Europa-commissie en veel meer andere activiteiten. Dankzij de Kerkbalans hebben we
die vaste basis.

Daarom zijn we als kerkrentmeesters dankbaar voor alle toezeggingen. Binnen de kerk
mogen we elk naar vermogen bijdragen. Dat bijdragen doen we, omdat we weten dat
de kerk levensveranderend is. Elke zondag horen we de boodschap van genade voor
zondaren en mogen we ons leven richten op de Heere Jezus.

Daarom gaan de lopers aan het werk om de enveloppen te bezorgen, of krijgt u een e-mail
van de kerk met een verzoek.

Ook dit jaar is de begroting niet sluitend. We zijn realistisch en in het geloof mogen we
grote dingen verwachten. Want wie op de Heere vertrouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

Uw kerkrentmeesters
Roelof van Bennekom
Gijs van de Geer

Wim Griffioen

Simon Punt

Henk van der Veen

Adres: Kerkplein 191, 3925KV Scherpenzeel
Contact: gvandegeer@hervormdscherpenzeel.nl

Meer weten: hervormdscherpenzeel.nl
Bankrekening van de kerk: NL77RABO0373728611
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Scherpenzeel.




Anke, Bea en Joukje

Hoe zijn jullie betrokken bij de kerk?

Wij zijn betrokken door de ‘Schuif eens aan maaltijden’ en we zijn ook alle drie
kostersvrouwen. We zitten in schoonmaakteam en bezoeken verjaardagen van ouderen.
Ook zijn we actief bij de bibliotheek in Philalethes.

Kerkbalans draait om geld, heeft het voor jullie ook een geestelijke component?

Geld is nodig om het werk in de gemeente doorgang te laten vinden, het houden van
kerkdiensten, het onderhoud van de gebouwen, het personeel en de pastorale- en
maatschappelijke zorg.

Wij vinden het mooi om te zien dat met deze middelen zoveel goede en mooie activiteiten
georganiseerd kunnen worden ter ere van God.

Wat is jullie favoriete plek in of om de kerk?

Beide, kerk en Philalethes zijn favoriet. We vinden rust en bezinning in de kerk, om
je persoonlijk geloof te versterken. In Philalethes zijn we om elkaar te ontmoeten en
gemeente te zijn.

Wat vinden jullie het leukst aan de schuif eens aan maaltijden?

Eten met elkaar is een sociaal gebeuren hierdoor ontstaan er aan tafel goede gesprekken
onderling. Je leert door aan te schuiven onbekende gemeenteleden beter kennen.
En de mensen die komen zijn enthousiast. Het is trouwens niet aan
leeftijd gebonden, iedereen is welkom. Het is leuk om te
organiseren en te zien dat de mensen ervan genieten.




Actie Kerkbalans, 10 januari tot en
met 24 januari 2026.

Samen kerkzijn is niet gratis.

Het thema Actie Kerkbalans 2026, ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’, is een aantal
jaren hetzelfde en benadrukt dan ook dat de kerk financiéle middelen nodig heeft om te
kunnen voortbestaan.

Sinds 1973, al meer dan 50 jaar, werken kerkgenootschappen samen in deze actie,
hetgeen jaarlijks voor het grootste deel van de inkomsten in onze gemeente zorgt. Elk lid
van 18 jaar en ouder van de Hervormde Gemeente Scherpenzeel, ontvangt in januari een
verzoek om een financiéle bijdrage.

Al naar gelang vooraf is aangegeven kan, het toezeggen digitaal of op papier.

In deze flyer is, zoals gebruikelijk de begroting voor het komende jaar opgenomen. Doel
van deze grafisch gepresenteerde begroting is, samengevat, tweeledig:

1. Een cijfermatig beleidsplan voor het jaar 2026. Goedgekeurd door de kerkenraad en
geeft het college van kerkrentmeesters de bevoegdheid om dienovereenkomstig te
handelen.

2. Het inzichtelijk maken voor gemeenteleden inzake de besteding van hun financiéle
bijdrage.

De Hervormde Gemeente Scherpenzeel voldoet aan de eisen voor een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Bekend zal zijn, dat giften van particulieren, binnen de
gestelde regels, aftrekbaar zijn. Wellicht minder bekend is, dat als de kerk wordt genoemd
in het testament, legataris of erffgenaam, geen erfbelasting is verschuldigd. Ook periodieke
giften zijn fiscaal aantrekkelijk. Voor details kunt u, indien gewenst, contact opnemen met
de penningmeester.

De begroting geeft een negatief saldo aan van € 25.000, 5 % van de totale baten (lasten €
525.000, baten € 500.000). De Actie Kerkbalans is begroot op € 320.000, een fors bedrag.
Hoewel in het verleden behaalde resultaten geen garantie geven voor de toekomst,

heeft datzelfde verleden ons wel geleerd dat de leden van de Hervormde Gemeente
Scherpenzeel ruimhartig zijn in hun kerkelijke bijdragen. En in dat vertrouwen gaan wij met
een blijmoedig en gerust hart de Actie Kerkbalans 2026 tegemoet.

College van Kerkrentmeesters, januari 2026.
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Verplichte bijdragen
€31.000

Salarissen en
vergoedingen
€300.000

Kosten van
kerkdiensten
€22.000

Kosten andere
gebouwen
€14.000

Kosten kerk,
Philaletes en
pastorieén
€96.000

Interest
lasten/bankkosten
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Beheer- en
adminstratiekosten
€33.000

Afschrijvingen
€8.000
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€26.000

Rommelmarkt, oud
papier en
verjaardagsfonds
€32.000

Kerkbalans
€320.000

Collecten
€50.000

Lasten € 525.000 Baten € 500.000



Alicia van Egdom

Hoe ben je betrokken bij de kerk?

Mijn hele leven ben ik al verbonden aan onze

kerk. Eerst ging ik zelf naar alle clubs en nu mag

ik betrokken zijn in het jeugdwerk door leiding te
geven bij Basixs en in het bestuur bij Knipperlicht.
Het jeugdwerk heeft wel een bijzonder plekje in mijn
hart, het is geweldig om het ene moment samen de
Bijbel open te slaan en een goed gesprek te voeren
en een ander moment samen te zingen of een spel te
spelen.

Kerkbalans draait om geld, heeft het voor jou ook
een geestelijke component?

Als christen vind ik het goed om geld te geven zodat
de kerk kan blijven bestaan, dat is namelijk een
essentieel gedeelte van het christen en gemeente
zijn, dus is het belangrijk om daarin te investeren.
Maar ik vind niet dat het teveel moet gaan draaien
om veel geven, hoe goed dat is en hoe je dat kan
bereiken want ieder moet doen zoals hij in zijn hart
voorgenomen heeft. Het moet wel met oprechtheid
en blijmoedigheid uit de mensen zelf komen in
plaats van tegenzin.

Wat is je favoriete plek in of om de kerk?

Mijn favoriete plek is denk ik de zolder van
Philalethes. Hier heb ik als kind talloze avonden
gespendeerd met clubs en ik zit er nu nog steeds
vaak met Basixs en Knipperlicht. Dus ik heb hier
wel veel goede herinneringen aan.

Je hebt onlangs belijdenis gedaan, neem je nu
een andere plek in, in de kerk?

Mijn plek in de kerk is na mijn belijdenis nog
steeds hetzelfde. Nog steeds betrokken bij allerlei
activiteiten en verder niet het idee dat er iets
veranderd is. Als ik het ergens aan merk is het wel
het deel mogen nemen aan het Heilig Avondmaal,
dit samen met gemeente mogen doen vind ik
prachtig.




Bert Geijtenbeek

Hoe ben je betrokken bij de kerk?

Ik ben mijn hele leven al verbonden met
deze kerk, mijn ouders hebben mij hier
laten dopen. In 1988 ben ik met Ada in deze
kerk getrouwd en samen hebben we hier
belijdenis gedaan. We hebben 4 kinderen
uit Gods hand mogen ontvangen, die ook
hier zijn gedoopt. In al die verschillende
fasen van mijn leven is deze kerk steeds
weer een vaste plek geweest.

Kerkbalans draait om geld, heeft het voor
jou ook een geestelijke component?
Kerkbalans vraagt inderdaad om een
financiéle bijdrage. Doordat ik een aantal
jaren heb mogen meedraaien bij de
kerkrentmeesters heb ik van dichtbij gezien
hoe belangrijk een gezonde financiéle
basis voor de gemeente is. Maar minstens
zo belangrijk is dat je je betrokken en
verantwoordelijk voelt voor de gemeente,
zodat je vanuit blijmoedigheid kunt geven.

Wat is jouw favoriete plek, in en rondom de
kerk?

Tot de coronaperiode uitbrak, hadden wij
onze vaste plek in de zijbeuk naast de

preekstoel. Na die periode zijn
we in het middenschip gaan zitten, en dat
bevalt ons goed. Daarnaast vind ik het
kerkplein een prachtige ontmoetingsplek
Oop een mooie zomerse dag, na de

dienst. Samen even napraten onder het
genot van koffie of thee dragen dan bij
aan de onderlinge verbondenheid en
saamhorigheid binnen onze gemeente.

Je bent actief voor Stichting Chadash,
waarom zouden we eens mee moeten
gaan?

Meegaan met de Chadash week is samen
sportief en geestelijk bezig zijn. Overdag
trekt iedereen erop uit om te wandelen of te
fietsen in de mooie omgeving van de Franse
Alpen. Bij terugkomst wisselen we op het
terras gezellig onze ervaringen uit, vaak met
stoere verhalen (ha, ha). s Avonds wordt er
een Bijbelstudie gedaan, komend jaar o.lL.v.
ds. B. Ouwehand. Elk jaar opnieuw ervaren
de deelnemers het als bijzonder waardevol
om elkaar op deze manier beter te leren
kennen en samen geestelijk te groeien.



Geef vandaag voor de kerk van morgen




